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S T R A N D W A N D E L I N G  M E T  G E L L A  V A N D E C A V E Y E

“Ik heb ik een tijdlang met boulimie geworsteld. Maar

dat is voorbij. Ik eet nu goed, hoewel niet bijster

gezond. Maar ik leef liever vijf jaar minder lang, genie-

tend van wat ik lekker en prettig vind, dan dat ik een

lang leven als kluizenaar leid.”

Je praat zoals bekend niet graag over je

privéleven, maar wat betekent het

gezinsleven voor jou op vandaag?

“Ik heb niks te verbergen, maar mijn partner wil onder

geen beding bij mijn openbaar leven betrokken gera-

ken, dus dat respecteer ik. Maar mijn gezin betekent

voor mij bovenal een warm nest om telkens weer naar

terug te keren. Ik heb als kind gezien hoe ik het níét

wil. Ik kwam niks te kort, ook geen liefde, maar mijn

ouders hadden een woelige relatie en dat heeft heftige

gevolgen gehad. Ik hou er geen trauma’s aan over,

maar het heeft me gemaakt tot wie ik ben. Ik kan

tegen een stootje. En pak het zelf anders aan.”

“Kinderen zijn er in mijn eigen relatie niet van geko-

men. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik

geen uitgesproken moedergevoel heb, het is nooit

echt aan de orde geweest.”

Je ziet er op vandaag vrouwelijker uit dan

ooit. Bewust?

“Ik kleed me doorgaans naar de gelegenheid. Dat kan

sportief zijn, maar net zo goed opgekleed als ik naar

een receptie moet. Maar inderdaad, het zegt me meer

dan vroeger. Ik vind het leuk om met mode bezig te

zijn, ik maak me graag mooi. Voor een feestje mag dat

zelfs best sexy zijn. En ik heb er nog altijd geen

moeite mee om me tien dagen niet te douchen tijdens

een expeditie. Dan stinken we, ja, maar daar weegt de

schoonheid van zo’n expeditie niet tegenop. Maar

toen we de laatste keer terugkwamen, heb ik me toch

drie keer gedoucht.” 

“Mijn gezin betekent voor mij bovenal een warm nest om telkens weer naar terug te keren.”

“IJsje of wafel? 
Een wafel mét een

bol ijs erop, 
graag!”

ZOMER OF WINTER?
“’s Zomers zonnekloppen aan zee,

tussen duizenden mensen? Neen. Dan

maak ik liever in de winter een flinke

strandwandeling, warm ingeduffeld,

daarna een pannenkoek eten... Dat heb

ik vorige winter nog eens gedaan,

samen met mijn mama. Die pannen-

koek heeft ons geweldig gesmaakt, het

was dan ook lang geleden.”

“Wat niet betekent dat ik niet graag

zon, ik hou net heel veel van warmte.

Maar dan liever rustig in mijn tuin, of in

een parkje. En geen uren aan een stuk.”

IJSJE OF WAFEL?
“Geef me maar een wafel met een bol

ijs erop! (lacht) Ik ben een zoetekauw.

Er mag nog slagroom op ook trou-

wens.”

ZEE OF BERGEN?
“Ik ga graag op vakantie in de bergen.

Elke winter ben ik er wel te vinden, om

te skiën of voor een trekking... Alweer

inspanning, ja! (lacht) Maar dat is dus

allerminst een must. Ik móét niet per se

iets lastigs doen, integendeel. Ik heb

wél een inspanning over om dan op

een mooi panorama getrakteerd te

worden bijvoorbeeld. Maar ik hou net

zo goed van citytrips, gewoon genieten

van het goeie leven daar, een museum

of tentoonstelling bezoeken...” 

BIKINI OF NAAKTSTRAND?
“Monokini. Of beter: ik lig liefst mono-

kini in de zon, maar ik pas me wel altijd

aan aan de lokale zeden. Ik zal nooit

provoceren. Respect vind ik een be-

langrijke waarde, ook in deze materie.

En helemaal naakt, daar heb ik op zich

ook geen moeite mee, maar ik heb

gewoon niet de neiging om helemaal

bloot te gaan in het openbaar.”

“Ik weet ook niet goed hoe dat komt. Ik

heb nochtans geen schroom. Als spor-

ter heb ik altijd met anderen onder de

douche gestaan, wat zou ik moeilijk

doen over een bloot lijf? Maar ik hou

niet van bloot in your face. Zo’n mo-

derne dansvoorstelling waar de dan-

sers poedelnaakt over het podium

springen... Moet dat echt? Voor mij dus

liever niet.”

FRIGOBOX OF RESTAURANT?
“Restaurant zonder twijfel. Mij ga je niet

met mijn frigobox op het strand vinden,

neen. Al kan een picknick me dan weer

wel bekoren. Een trektocht maken met

in onze rugzak een brood, stuk kaas en

een fles wijn. En dan ‘s middags een

rots uitzoeken van waarop we een

schitterend zicht op de vallei hebben,

om samen al dat lekkers op te peuze-

len; dat is een beetje hemel op aarde

natuurlijk.”

ZEEVRAGEN


